
Winter Wonderland
Wij duiken de wereld in van sneeuw, sneeuwpoppen en warme kleren met het thema Winter Wonderland. We maken onze eigen
sterrensandwiches, sneeuwpoppen van rijstwafels en heerlijke smoothies! Heb je wel is erwtensoep gegeten? Kom het allemaal
proeven en beleven.

Lieve Groetjes BSO Kekt

Maandag 26 december Tweede Kerstdag
Wij zijn vandaag gesloten

Dinsdag 27 december
Wij versieren de ruimte in het thema van de Winter

Winterslingers
Wij maken een slinger van mutsen, hierbij maken wij gebruik van wol, watjes en gekleurd.

De sneeuwpop fabriek
Maak je eigen sneeuwpop in deze té gekke sneeuwpop fabriek! Kies een sjaal, wat gekleurde knopen en een paar ogen uit. Hoe komt
jouw sneeuwpop eruit te zien?

Winterse erwtensoep
Zeg je winter? Dan denk je aan erwtensoep! Maak een kommetje oud-Hollandse erwtensoep of ga voor een bakje snelle snert!

Woensdag 28 december
Wij gaan naar Hofplein theater met de 7+ kinderen. De jongste kinderen blijven op locatie.
Gezonde warme chocolademelk
Met al die kou buiten, is er niks beters dan een lekkere warme chocolademelk om op te warmen. Probeer eens een van deze
gezonde varianten!

Sneeuwman tikkertje
Sneeuwman, sneeuwman, pak me dan als je kan. Kun jij op tijd wegrennen voordat de sneeuwman je tikt?

Sneeuwpop van watten
Kun jij met watten een sneeuwpop knutselen? Dat is een precies werkje!

Ijspegels
Wij maken ijspegels van aluminium folie en wit touw
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Donderdag 29 december
Sneeuwpop smoothie
Mmm, deze sneeuwpop ziet er lekker uit. Je kunt hem opdrinken! We maken deze smoothie namelijk van ananas, kokos en banaan
en versieren zelf onze bekertjes.

Pas op voor de ijsbeer!
IJsberen eten voornamelijk zeehonden. In dit tikspel proberen de zeehonden zich veilig te stellen door in de zee te duiken. Krijgt de
ijsbeer er eentje te pakken?

Sneeuwportret
Let it snow, let it snow... We laten het sneeuwen op ons papier. We schilderen een sneeuwbui en plakken onszelf hierin. Wat een
winterpret!

Sneeuwvlokken knippen
We gaan sneeuwvlokken knippen van papier. Er zijn hele handige vouwtrucjes voor nodig om een mooi resultaat te krijgen. Het ziet
er super cool uit! Doe je mee?

Vrijdag 30 december
Winteryoga
We gaan lekker ontspannen tijdens deze winteryoga. Yoga met een winters tintje: genieten!

Bouw een iglo
Vroeger woonden de Inuit in deze sneeuwhutten. Iglo's worden nu alleen nog gebruikt als de Inuit op jacht gaan. Wij bouwen er
eentje van suikerklontjes.

Sneeuwpoppen van rijstwafels
Lekker als snack of als lunch. Met of zonder muts? En wat smeer jij op je wafel? Je kunt diverse varianten maken.

Glow dance
Doen jullie mee met de glow dance? We plakken glow in the dark sticks op onze kleding en doen daarna het licht uit. Zodra je gaat
dansen ziet het er megagrappig uit!

Maandag 2 januari
Wij gaan met de 4+ kinderen naar het Hofplein theater waar wij een voorstelling gaan bekijken en kunnen
knutselen. De 7+ kinderen blijven op locatie.
Silhouette lichtje
We maken een gezellig windlichtje met mooie silhouetten die je ziet zodra we het lichtje aansteken. Ze kunnen zelfs draaien! Cool
hè?!

Outdoor foto challenge: winter edition
Durf jij deze outdoor foto challenge aan te gaan? Zoek alle onderdelen die op de opdrachtkaart staan en fotografeer ze!

Sneeuwpop bowlen
Bowlen met sneeuwpoppen! Hoeveel krijg jij er om?

Sneeuwpop pudding
We koken samen lekkere vanillepudding en maken er een sneeuwpop van. Kook je mee?

Dinsdag 3 januari

 

Kekt
26 december t/m 06 januari



Sneeuwman challenge
We maken van elkaar levende sneeuwmannen door elkaar in te wikkelen met toiletpapier. Wie wint de challenge?!

Bingo winter
We spelen bingo met allemaal plaatjes die te maken hebben met de winter. Spannend hoor! Wie heeft er als eerste zijn kaart vol?

Sneeuwvlokken met schilderstape
Wat een prachtig e�ect krijg je wanneer je op een witte ondergrond de vorm van een sneeuwvlok afplakt, daarna lekker schilderen
en dan.....tape eraf en je hebt prachtige sneeuwvlokken. Schitterende winterkunst!

Sterrensandwich
We maken heerlijke broodjes in de vorm van een ster. Het leukste (en eigenlijk ook het lekkerste) is dat we in het midden een vrolijke
versiering maken!

Woensdag 4 januari
Wij gaan naar het Crazy Springparadijs in Vlaardingen. De kinderen kunnen klauteren en springen op
verschillende springkussens.

Donderdag 5 januari
Wij gaan naar de Volkstuin van komkids om vetbollen en vogelvoer te maken. te maken.
Rennende schaatswedstrijd
Doe mee met de ploegenachtervolging en ren de schaatsrondes zo hard als je kunt! Welk team is het snelst?

Sneeuw maken
Sneeuw ligt niet altijd buiten voor het oprapen, maar gelukkig kunnen we het zelf ook maken. Wil jij een witte kerst? Maak het
makkelijk en snel!

Vrijdag 6 januari
Vallende sterrenkoekjes
Bij een vallende ster mag je een wens doen. Koekjes bakken is altijd een goed idee! Deze keer bakken we de allerlekkerste
sterrenkoekjes met onder andere havermout, amandelmeel en banaan. Jammie!

Winter wonder disco
Wij dansen op muziek, trekken mooie kleren aan en maken onze haren mooi.

Winter- standbeelden
Als de muziek stopt staan we stil en veranderen we in standbeelden die iets met winter te maken hebben. Misschien als iemand die
schaatst of met sneeuwballen gooit? Raad jij wat er uitgebeeld wordt?

Film kijken
Wij kijken een winter �lm Christmas Chronicles met popcorn.
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