
Dag 3 van onze Berlijntrip. 

 

Vandaag was onze vrije dag maar we hebben zeker niet stilgezeten. De dag begon met een 

wandeling naar een nabijgelegen Kita waar we onze collega's Dolinda, Melanie, Carla en Yvonne 

ontmoeten. Zij zijn op dinsdagavond samen Serv (de bedenker van de uitwisseling) richting Berlijn 

gekomen.  

Diverse Duitse collega's sloten ook aan waarbij we een aantal presentaties kregen over de werkwijze 

van Kindergarden city. Een belangrijke switch is dat zij de rechten van het kind centraal stellen in de 

praktijk. Dus als een kind bijvoorbeeld niet wil eten of op een andere plek dan wordt hier gehoor aan 

gegeven. 

 



 

 Als klap op de vuurpijl gaf Anna een geweldige workshop waarbij zij ons meegaf hoe we anderstalige 

kinderen kunnen betrekken in een (voorlees)verhaal. Zij doet dit door een combinatie van 

enthousiasme, persoonlijke aandacht, visueel maken van het verhaal, herhalen en nog veel meer. 

 

Na deze inspirerende ochtend was het tijd voor de lunch. Na wat heerlijke broodjes ging de trip 

verder richting Berlin centrum. We kwamen zowel op mooie, interessante als indrukwekkende 

plekken en er was ook ruimte voor taart en koffie.  

 

De dag werd afgesloten met een gezellig en heerlijk diner op een boot samen met een aantal mensen 

van kindergarden city. Kortom weer een leuke en leerzame dag. 

 


