
KITA bezoek op donderdag 16-10-2025 -  Liza en Sascha  

Hallo allemaal, 

Wij zijn Liza (KomKids) en Sascha (UN1EK) en vandaag startte 
we de dag met een gezamenlijk ontbijtje om de hoek van het 
appartement. Na het ontbijt vertrokken wij met de metro U2 en 
U6 naar Ghanstrasse bij de kita van Emilija.  

 Aankomst                                                                                                                                                                                       
Toen we aankwamen liepen we Emilija tegemoet. Ze was erg blij om ons weer te zien en 

wij waren blij om haar weer te zien. Toen Emilija in Nederland was is ze 
zowel bij Liza als bij  Sascha op bezoek geweest. Dit maakte dit bezoek 
natuurlijk extra speciaal. Toen we aankwamen waren er 2 voordeuren, 
links naar de 3-6 jarige en rechts naar de 1-3 jarige.  Op de deuren zit een 
alarm die afgaat zodra de deur opengaat zonder het indrukken van een 
knop waar alleen volwassenen bij kunnen. Dit is zodat kinderen niet 
zomaar weg kunnen lopen. Liza heeft dit ook even getest en dit alarm was 
erg hard gelukkig kwam er gelijk een collega van Emilija kijken wat er 
gebeurde dus de collega’s waren goed alert. 

 

Manuela                                                                                                                                                                                     
Graag stellen we jullie voor aan 
Manuela, onmisbaar op de 
Ghanastrasse. Manuela zorgt 
namelijk voor dagelijkse verse 
maaltijden voor alle kinderen. De 
kinderen zijn gek op haar en dat is 
te zien.  

De Oudste kinderen (3-6 jaar)                                                                                                                                                  
We startten met een rondleiding bij de oudste. Dit begon met een fun-fact. Namelijk 
onder de oudste groep is een trap die leid naar een kelder, de kinderen geloven dat daar 
een kita-geest leeft. Wanneer iemand zijn schoen of 
jas kwijt is dan krijgt de “kita-geest” de schuld.  

De oudste hebben 5 kamers en een grote badkamer. 
De kamers bestaan uit een rollenspelkamer, een 
restaurant, een bouwkamer, een knutselkamer en 
een beweegkamer. Kinderen mogen overal spelen, 
deuren staan open maar er wordt wel 
gecommuniceerd over waar ze gaan spelen. Toen 
wij het restaurant inkwamen zagen we iets 



opmerkelijks. Een klein groepje kinderen was het fruit aan het voorbereiden voor de hele 
groep. JA, ze sneden zelf het fruit onder begeleiding van een professional maar wel deels 
op afstand, je kan het vergelijken met de zone van naaste ontwikkeling.  

Na het zien van het fruit snijden liepen we door naar de bouwkamer. Een jongen was al 
een tijdje op ons gefocust. Op een moment zei hij “hello” en Sascha zei “ Alles gut?” 
waarop hij antwoorde: “ I can also speak english “ zovan hallo je hoeft tegen mij niet 
Duits te praten. Wij vonden dit natuurlijk bijzonder en hebben aardig wat gesproken met 
dit jongentje. Dit jongetje vertelde ons over de afspraken maar vertelde ook dat hij 4 
talen kon spreken. Doordat hij interactie zocht met ons hadden we inmiddels 
verschillende gesprekken met verschillende kinderen.  

Van de bouwkamer liepen we naar de knutselruimte waar ze aan het opruimen waren 
om vervolgens een muzieklesje te krijgen in de beweegruimte. Wij mochten de les 
bijwonen. De professional pakte haar gitaar en een oud liedjesboek en startte met het 
nummer “Hansje pansje kevertje”.  De kinderen zongen luid en duidelijk mee en de 
kinderen hadden hier veel plezier in. Hierna gingen we naar de andere kant van het 
gebouw richting de kleinere kinderen waar Emilija normaal zelf op de groep werkt. 

Jongste kinderen (1-3 jaar)                                                                                                                                                       
Ook hier hebben de kinderen 5 kamers. Het restaurant, de beweegkamer, de 
bouwkamer, een rollerspelkamer en een sensomotorische kamer waar in de middag ook 
wordt geslapen. We hadden de mogelijkheid om in de sensomotorische/slaap kamer te 
kijken zonder dat er kinderen aan het slapen waren. Wat een 
materialen. Ze hebben veel sensomotorische materialen. 
Van een lichttafel tot een bak met pasta of kikkererwten en 
schepjes maar ook knijp materialen. Wij hebben voor een 
langere tijd in de bouwkamer gezeten en met kinderen 
gespeeld omdat Emilja hard nodig was op haar locatie. 
Terwijl ze onze vragen beantwoorde en ons deed rondleiden 
was ze ook nog een vliegende keep op haar groep. Wij 
hebben hier grote bewondering voor. Op dit moment konden 
wij ook goed observeren en viel ons oog op iets 
herkenbaars. Er was namelijk een jongetje die extra zorgbehoefte had. Wat ons opviel is 
dat de professional 1 op 1 met dit jongetje bezig was. Erg herkenbaar voor ons. Je  mist 
een collega omdat die collega volledig bezig is met het jongetje die om extra zorg vraagt. 
Wij hoorde van Emilija dat wanneer er een vroegtijdig indicatie/diagnose wordt gesteld er 
budget wordt vrijgemaakt om een professional 1 op 1 in te zetten bij het jongetje. Dat is 
erg fijn voor het team als je in zo’n situatie zit.  

 

 



Tuin                                                                                                                                                                                      
Wat een ruimte! Wauw, de kinderen hebben een mega tuin achter de kita. Boven staat er 
een glijbaan, klimrekken, buitenkeuken en speelmateriaal. Aan de rand van de tuin kan 
je naar beneden lopen, hier  mogen kinderen alleen heen onder begeleiding. Het is 
groot, ruim en natuurlijk. Veel bomen, vooral nu in de herfst liggen er overal bladeren en 
kastanjes.  

 

De “achter”tuin                                                                                                                                                                            
Emilija bracht ons door de tuin heen naar de uitgang. 
Een bijzondere uitgang, we stonden namelijk direct in 
het bos. In dit bos gebeurd heel veel er worden groentes, 
fruit, kruiden verbouwd maar je kan er ook risicovol 
spelen met water en natuur of je maakt er een 
kampvuur, niks is te gek. Ook leven hier veel 
verschillende dieren en hangen er borden om te weten 
welke dieren je hier kan vinden. Wat ook opviel was het 
vossenhol, hier mag niemand de heuvel op omdat je dan de vossen stoort.  Een 
prachtige ruimte waar de kindergarten van Emilija altijd gebruik van mag maken. 

 

 

 

 



Wist je dat:  

• Kinderen zelf mogen kiezen  met wie ze hun verjaardag willen vieren en met welke 
professional! 

• Kinderen zelf hun eten opscheppen 
• Kinderen zelf bepalen hoeveel ze eten 
• Kinderen zelf afruimen en dan gelijk mogen spelen 
• Kinderen zelf bepalen of ze een jas aan doen naar buiten 
• Kinderen binnen sloffen dragen  
• Kinderen zelf bepalen of ze wel of niet slapen 
• Kinderen allemaal een eigen handdoek hebben om handen af te drogen 

 

Het was een leuke en educatieve dag, 

We hebben genoten, geleerd en nieuwe ervaringen opgedaan. 

Liebe Grüsse , 

Liza en Sascha 

 


