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Vandaag hebben wij de eer om een dagverslag te mogen schrijven over onze bevindingen in 
Berlijn. Tijdens het uitzoeken van de reistijd kwamen we tot de conclusie dat de desbetreffende 
locatie niet bepaald om de hoek ligt, daar wij dan ook de keuze hebben gemaakt om lekker met 
een über die kant op te gaan.


Vandaag bezochten wij de locatie Dohnagestell. Bij aankomst zagen wij naast Lucas ook een 
hoop kinderen buiten staan. Het is niet voor niks dat deze kinderen buiten staan, want 
Dohnagestell is een echte buitenlocatie. De locatie bevindt zich net buiten het centrum, je begeeft 
je voor je gevoel dan ook echt in een bosrijke omgeving. 




Bij binnenkomst werden we super 
hartelijk ontvangen. We kregen eerst een 
kleine rondleiding, en hebben de kans 
gekregen het personeel te leren kennen. 
Onze jassen en schoenen hoefden wij 
niet op te hangen, want zoals dat bij een 
echte buitenlocatie beaamt waren alle 
kinderen al lekker buiten aan het spelen.


De buitenruimte was dan ook enorm 
indrukwekkend. Het Park bij de Euromast 
kon hier bij wijze van nog een puntje aan 
zuigen. De speelmogelijkheden leken dan 
ook wel oneindig, en er was een breed 
aanbod aan activiteiten. Kinderen zaten 
lekker buiten te kleuren, te voetballen of 
lekker hangen in het klimrek. 


Het was mooi om te zien hoe de kinderen reageerden op de pedagogisch professionals. Lucas en 
zijn collega's lieten de kinderen heel vrij, maar wisten in de juiste situaties ook de structuur en 
vastigheid te bieden die een kind nodig heeft. Wij zijn allebei ook erg verbaasd over hoe collectief 
tevreden de kinderen zijn op de locatie, niemand lijkt buiten de boot te vallen.





Voor het eten was er ruimte voor een muzikale performance van pedagogisch professionals en 
kinderen. Gezamenlijk zongen zij liederen en je merkte hoe verbonden deze groep is met elkaar.


Van zingen krijg je honger, dus het was etenstijd. Samen met de kinderen verhuisden wij naar het 
restaurant. Op het menu stond vis, aardappel en salade. Het eetmoment verliep ook heel 
voorspoedig, het was goed om te zien hoe zelfstandig de kinderen dit oppakken. 







Het is mooi dat ze op zo'n jonge leeftijd al een hoop gevoel voor verantwoordelijkheid kennen, en 
laten zien dat ze in hun veilige omgeving daar ook mee om kunnen gaan.


Na het eten was het weer tijd voor buitenspelen. We 
gingen druk van start met een intensief potje 
basketbal. Wat betreft de lengte waar we in ons 
voordeel, dus de winst hebben we over de streep 
weten te trekken. Nederland 1-0 Duitsland. Na het 
sporten was het tijd om tijdens de kinder yoga weer 
even zen te worden. De jongste kinderen hadden de 
ruimte om binnen lekker te slapen of simpelweg 
even uit te rusten op een matje.


Wij hebben een hele leuke ervaring gehad bij Luas 
en zijn collega's. Het is mooi om de gelijkenissen te 
ervaren, maar ook fijn om te weten dat we van 
elkaar een hoop kunnen leren. Wij zijn dan ook van 
mening dat deze uitwisseling enorm waardevol is 
voor onze organisaties. Wij hebben in ieder geval 
een hoop nieuwe inzichten die we meenemen naar 
onze groepen, en wij zijn dankbaar voor deze 
geweldige ervaring. 


Auf wiedersehen,

Lisa en Max


